
THE JOY OF LIVING 
	  

	  
	  

Meditatie	  avonden	  gebaseerd	  op	  het	  boek	  van	  	  
Yongey	  Mingyur	  Rinpoche	  

	  
OPEN	  VOOR	  IEDEREEN	  

	  
Tijdens	  deze	  avonden	  is	  er	  tijd	  om	  samen	  te	  zitten,	  met	  soms	  een	  

begeleidde	  meditatie,	  inquiry	  en	  achterliggende	  theorie.	  
	  
	  
Facilitator:	  	   	   Annick	  Nevejan	  
	  
Data	  en	  tijd:	   	   Woensdagavond	  van	  20.00	  uur	  tot	  21.30	  uur	  
	   	   	   11	  okt./	  25	  okt./8	  nov./22	  nov./6	  dec./20	  dec.	  	   	   	  
	   	   	   	  
Locatie:	   	   Achterruimte,	  Nieuwe	  Amstelstraat	  57,	  	   	   	   	  
	   	   	   Amsterdam	  centrum	  (bel	  ‘Zen	  a/d	  Amstel’)	  	  
	   	   	   Vlakbij	  metrostation	  Waterlooplein	  
	  
Dana	  basis:	   	   Dit	  wil	  zeggen	  dat	  je	  een	  donatie	  kunt	  geven	  als	  	   	   	  
	   	   	   je	  wil	  en	  kunt	  	  
	  
Aanmelden:	   	   Stuur	  een	  email	  naar	  Annick	  om	  te	  laten	  weten	  welke	  	   	  
	   	   	   avonden	  je	  erbij	  wil	  zijn;	  anevejan@xs4all.nl	  


